
The Holy Spirit does it all, 1 of 4 
De Heilige Geest doet het allemaal, 1 van 4 
 
Hallo allemaal, 
Een vrouw, die nog geen jaar weduwe was, zei tegen mij: "Ik geloofde er zo hard in dat mijn man zou 
genezen, maar dat gebeurde niet en ik begrijp niet waarom. Ik geloofde en ik verklaarde het Woord."  
 
Ik had het hart niet om haar te vertellen dat ze helemaal niet begreep wat geloof is.  
 
Ooit was ik waar zij was.  
De meesten van jullie kennen onze oudste zoon Chris. Hij werd geboren via een spoedkeizersnede 
met de navelstreng om zijn nek gewikkeld, wat resulteerde in hersenbeschadiging. Op het moment dat 
ik dit schrijf is Chris 44 jaar, maar mentaal is hij ongeveer 4 jaar oud.  
 
De eerste 24 jaar van zijn leven was hij thuis, maar de laatste 20 jaar zat hij in een groepshuis. Als ik 
niet op reis ben, haal ik hem op vrijdagochtend op en breng hem zaterdagmiddag terug. Vrijdag is 
boodschappendag met papa. Chris mag kiezen waar hij wil lunchen en veel winkelbedienden en 
lokale restaurants kennen ons. Iedereen begroet Chris, alsof hij een lang verloren vriend is, als we 
door de winkel lopen of komen lunchen.  
 
Vrijdagavond kookt Barb een favoriete maaltijd voor hem en zaterdagochtend kan hij uitslapen. We 
ontbijten bijna altijd uitgebreid. In het groepshuis vertellen ze hem wanneer hij op moet staan en 
wanneer hij naar bed moet gaan - alle onderdelen van het leven verlopen volgens een schema - 
medicijnen, maaltijden, activiteiten in het dagprogramma. Als hij thuis is, kan hij ontspannen en zelf 
het tempo bepalen.  
 
Hij houdt van de Heer en praat over naar de hemel gaan...  
...waar hij geen rolstoel nodig zal hebben en hij is heel tevreden om tot dan te wachten. Als we een 
ambulance of brandweerwagen voorbij zien komen, pakt hij mijn hand en zegt: "We kunnen beter 
bidden." (Hij heeft nog nooit een vreemde ontmoet, of een hond die hij niet mocht).  
 
De Heer beloofde hem iets toen hij ongeveer 21 was. Hij kwam door de hal gekropen en trok zichzelf 
over de vloer voort als een soldaat die laag op de grond bleef en zich aan zijn ellebogen optrok. 
 
 
"Pap! Weet je wat Jezus tegen me zei? Hij zei dat Hij met mij door de bergen zou lopen, ja, dat is wat 
Hij zei, yahoo! Hij gaat met mij door de bergen lopen. Dat is wat Jezus tegen me zei."  
 
Nu Chris dat woord van de Heer rechtstreeks aan hem gericht gekregen heeft, is hij niet op zoek naar 
genezing. Barb en ik wel, maar we hebben geen woord van de Heer over de genezing van Chris aan 
deze kant van de hemel. Is ons ‘geloof’ belangrijk? Is wat we hebben geloof? Of is het hoop op zijn 
genezing? 
 
Mensen, vreemden, goed bedoelende allemaal - nou ja, de meesten van hen - op het internet en per 
e-mail en in onze gezichten -, hebben ons naar links voor van alles en nog wat gewezen, van 
genezingen of behandelingen voor hersenletsel, tot het vinden van schuld bij Barb en mij omdat we 
niet geloofden, niet meer hebben gedaan om hem genezen te zien.  
 
Toen we wegvielen van het Woord van Geloof (WOF) 
Er was een moment in ons jonge leven dat mensen van WOF concludeerden dat Chris een demon 
moest hebben. Tot onze grote schaamte lieten we hen proberen een demon uit hem te drijven - er 
was geen demon en Chris werd er bang van, dus we stopten ermee. Hersenletsel is geen demon. 
Letsel is niet demonisch. Anderen suggereerden dat we een geheime zonde zouden hebben. 
Sommigen dachten dat we niet genoeg geloof hadden voor genezing.  
 
We werden verstoten door degenen met wie we elke zondagochtend omgingen. We voelden ons 
helemaal alleen. Woord van Geloof, met een zoon die niet genezen was - wat was er mis met de 
Fenn’s, vroegen ze zich af? Hadden we God gemist of had Chris gefaald? We twijfelden aan alles wat 
we over geloof hadden geloofd. 
 



In die tijd raadpleegden we een advocaat om het ziekenhuis en de dokter aan te klagen. Ze vertelden 
ons direct dat er sprake was van ernstige nalatigheid 'dat het een schikking van 7 cijfers zou worden'. 
(In de miljoenen dollars) Chris was namelijk op 23 december geboren. De arts was thuis en wachtte 
op de komst van zijn zoon voor Kerstmis, dus toen hij om 14.00 uur te horen kreeg dat Chris in foetale 
nood verkeerde, kwam hij pas om 19.25 uur naar het ziekenhuis.  
 
Hij besloot onmiddellijk een spoedkeizersnede te doen.  
Maar toen kon het ziekenhuis de kinderarts niet vinden die aanwezig zou moeten zijn bij een 
spoedkeizersnede. Chris werd daarom pas om 20.50 uur geboren. Ja, miljoenen dollars aan 
nalatigheid door alle betrokkenen.  
 
Maar wat we zouden moeten doormaken om een rechtszaak aan te spannen was emotioneel te veel 
voor Barb, en na grote worstelingen op emotioneel en geestelijk gebied, kozen we ervoor om op de 
Vader te vertrouwen - in voor- en tegenspoed, goed of fout, zo was het toen gewoon toen Chris jong 
was.  
 
De onrust van het herbeleven van al die pijn was gewoon te veel voor ons en we konden het gewoon 
niet. We liepen het zitten, vergaven en het idee van gerechtigheid en wraak en woede en al die 
emoties gaven we op om op de Vader en Heer te vertrouwen voor genezing en voorzieningen voor 
Chris' toekomstige behoeften.  
 
Het was in die tijd...  
...van het werken van het feit dat we niet passen in het Woord van Geloof, tot de beslissing om niet 
aan te klagen maar te vertrouwen en te geloven, dat de Heer mij voor het eerst bezocht. Tot op de 
dag van vandaag vraag ik me af of onze onrust en worsteling daar iets mee te maken had, met Zijn 
grote genade in wat regelmatige bezoeken zijn geworden.  
 
De eerste was in april 1986. Toen kwam de eerste onderwijsvisitatie van de Heer, op 1 oktober 1986. 
En zo begonnen enkele jaren van bezoeken, terwijl we wraak en de voorziening van de mens los 
lieten. Het was midden in onze crisis met WOF, dat Hij zo vaak kwam naar onze bijna nachtelijke 
tijden van aanbidding. Sindsdien is Hij me blijven bezoeken, meerdere keren per jaar.  
 
Veel van de eerste bezoeken die ik met de Heer had, hebben mijn begrip van Hem, van de Schrift en 
van geloof, opnieuw gevormd en zijn vastgelegd in het boek Pursuing the Seasons of God. Het 
vervolg: Knowing the Ways of God gaat ook over die tijd, maar dat gaat meer over mijn 'reis' door de 
hemel. (E-mail me op cwowi@aol.com en ik stuur je de PDF) 
 
We gingen naar de Schrift om te ontdekken wat geloof werkelijk is en waar het vandaan komt. In die 
tijd vastte ik 15 dagen lang, nam alleen water, en vertelde de Vader dat ik niet zou eten totdat Chris 
genezen was. Maar ik wist genoeg dat toen ik mijn aandacht verlegde naar mijn geest, er geen 
openbaring was, geen vrede over Hem die Chris zou gaan genezen. Ik leerde dat vasten God niet 
beweegt, maar het hielp zeker mijn gevoeligheid voor Zijn rijk. Er was geen leven in mijn geest voor 
wat ik aan het doen was, geen getuigenis van de Heilige Geest, dus beëindigde ik het.  
 
Dus ik weet waar ik het over heb.  
Al die transparantie, al het delen van de grote pijn die we hebben doorgemaakt, is om de lezer te laten 
weten dat dit geen theorie voor mij is. Barb en ik hebben het proces van het opgeven van bijna alles wat we 
ooit geloofden over de Heer, doorgemaakt Onze motieven zijn gezuiverd - niet om met Hem te wandelen 
om wat Hij voor ons of onze zoon zou kunnen doen, maar om de Vader en Heer met heel ons hart in 
zuiverheid lief te hebben, om anderen transparant en puur lief te hebben.  
 
We weten wat genade is. We weten wat hoop is. We weten wat geloof is. We willen niets liever van de 
Vader dan Hem te kennen. Dat is wat er in die eerste dagen in ons werd gewerkt. Het bracht ons terug 
naar onze tienerjaren toen het ging om het liefhebben van de Vader, de Heer, zonder bijbedoelingen, 
zonder na te denken over wat Hij voor ons zou kunnen doen.  
 
Toen Jezus ervan werd beschuldigd dat Hij demonen uitdreef door de kracht van Satan, zei Hij dat Hij 
dat deed door de Heilige Geest. Daar gaan we volgende week mee verder. Want het is niet alleen het 
Woord zelf of uit zichzelf, het is door de Heilige Geest en Zijn aanwezigheid brengt het koninkrijk in 
elke situatie.  
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Tot dan, zegen, 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
The Holy Spirit does it all, 2of4 
De Heilige Geest doet het allemaal, 2van4 
 
Hallo allemaal, 
 
Vorige week deelde ik vanuit mijn hart over ons leven in relatie tot wat we over de Heer geloofden in 
Word of Faith (WOF) versus de realiteit van onze gehandicapte zoon. 
 
Ik deelde hoe ik 15 dagen alleen water vastte, maar in mijn geest was er geen leven, er was geen 
getuigenis in mijn geest om dit te doen. Ik beëindigde het vasten toen ik eerlijk had vastgesteld dat er 
geen leven was in wat ik deed.  
 
Ik realiseerde me dat het Woord en de Geest altijd met elkaar overeenstemmen. Wat het vers ook 
zegt, het is de Geest die leven geeft. (Johannes 6:63) Als de Heilige Geest er niet bij betrokken is 
wanneer ik een vers uitspreek, zal er niets gebeuren.  
 
Daarom is de titel van dit 4-delige onderwijs 'De Heilige Geest doet alles'. 
Toen Jezus een demon uitdreef in Mattheüs 12:22-32, zeiden de religieuze leiders dat Hij dat deed 
door de macht van de duivel.  
 
Jezus antwoordde dat dat niet eens logisch was, want als demonen demonen uitdrijven, zal Satans 
koninkrijk vallen. Toen zei Hij: "Maar als Ik ze uitdrijf door de Geest van God, dan is het koninkrijk van 
God tot jullie gekomen."  
 
Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. (Hebreeën 13:8) Hij, de Zoon van God, drijft 
demonen uit door de Heilige Geest. Laat dat tot je doordringen. Wij zijn Hem op deze aarde. Zijn 
lichaam. Wat Hij toen deed, doet Hij nu, door ons.  
 
Als we denken dat God iets wil doen alleen omdat we een vers kennen dat van toepassing is, MAAR 
de Heilige Geest is er niet bij betrokken, dan zal er niets gebeuren.  
 
Bijvoorbeeld 
Een pastor die ik kende kreeg rond 1989 de diagnose schildklierkanker, maar hij was Word of Faith 
(WOF) en koos ervoor om het een infectie te noemen. Hij weigerde het te laten behandelen. 
Schildklierkanker groeit langzaam en is alleen fataal als het jarenlang onbehandeld blijft.  
 
Ik wist in 1999 niets van zijn diagnose toen de Heer me vertelde dat hij kanker had en dat hij daar iets 
aan zou moeten doen, anders zou het zijn dood worden. Ik gaf dat woord en werd stevig berispt, ik 
kreeg te horen dat ik er verkeerd over dacht en dat het gewoon een infectie was. Ik vertrok met de 
zekerheid wat de Heer me had verteld, maar geschokt dat ik was afgewezen. 
 
Ongeveer 8 jaar later besefte hij dat hij de strijd aan het verliezen was en begon hij behandeling te 
zoeken. In de laatste maanden van zijn leven liet hij zijn gemeente weten dat hij kanker had. De hele 
gemeente begon te bidden, sommigen vastend, voor zijn genezing. Toen hij weken later stierf, waren 
velen in shock en twijfelden aan alles waarin ze hadden geloofd - ze spraken het Woord, ze 
verkondigden het Woord, maar hij stierf.  
 
Pas na zijn dood vertelde zijn vrouw dat hij al jaren daarvoor de diagnose had gekregen. Hij had het 
zichzelf aangedaan door niet te doen wat hij kon doen. Als gevolg daarvan was er geen 
wonderbaarlijke genezing voor hem. De zonde van aanmatiging, veronderstellen, is denken dat iets 
Gods verantwoordelijkheid is, terwijl het in feite onze verantwoordelijkheid is. Je kunt het Woord 
spreken, bevelen, verkondigen wat je wilt, maar als je aanmatigend bent, is de Heilige Geest niet in al 
je inspanningen - er zal geen leven in zitten.  
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Duizenden mensen 'spraken het Woord over hem', maar de Geest was niet aanwezig. Jezus, het 
Woord, en de Geest waren het niet met elkaar eens om hem te genezen, omdat hij het gezonde 
verstand negeerde en weigerde te doen wat binnen zijn macht lag om te doen.  
 
Doof meisje, Fedra 
Ik was voor een week in Saltillo, Mexico, om een zendeling te helpen die door onze kerk werd 
gesteund. Twee vrouwen kwamen naar het huis van de zendeling om te vragen of ik wilde komen 
'bidden' voor een 7-jarig meisje dat doof geboren was en nooit had gesproken. Ik verontschuldigde 
mezelf terwijl de zendeling en zijn vrouw en een aantal vrouwen verder gingen met hun bezoek. 
 
Terug in mijn kamer zei ik tegen de Vader dat ik niet zou gaan tenzij Hij haar zou genezen of 
bevrijden, wat er ook nodig was. Want het had geen zin om het Woord te verkondigen als de Geest 
haar niet zou verlossen van een doofstomme geest, of haar zou genezen - wat er ook nodig was, ik 
wist het niet. Onmiddellijk zei Hij: "Ga heen, want Ik zal haar genezen."  
 
Ik kwam terug en zei dat ik zou gaan. s’Ochtends reden de 11 Amerikanen in onze groep, plus de 
missionaris en de twee vrouwen, naar het kleine dorpje waar het meisje woonde, en vervolgens naar 
haar huis. Haar ouders en familie spraken geen Engels, de 11 van ons spraken heel weinig Spaans.  
 
Ze zetten het bange meisje in een stoel tegenover ons Amerikanen, met haar familie achter haar in 
een rij. We stonden met ongeveer een dozijn mensen aan elke kant tegenover elkaar in een 
ongemakkelijke stilte, terwijl dit kleine meisje in de stoel zat en met ogen zo groot als schoteltjes 
staarde naar wat er aan de hand was.  
 
Uiteindelijk legde de missionaris aan de familie uit wat er ging gebeuren terwijl ik uitlegde wat ik ging 
doen, en de ouders maakten gebaren en gingen naast hun dochter staan om haar geruststellende 
schouderklopjes te geven. 
 
Ik stapte naar voren, stak mijn vingertoppen in haar oren en zei: "Ik beveel de doofstomme geest te 
vertrekken en kleine meid, ik zeg je, wees genezen in de naam van Jezus." (Ik wist niet of er een 
geest bij betrokken was, ik had geen leiding, geen onderscheidingsvermogen, geen enkel idee - ik 
wist dat de Vader zei dat Hij haar zou genezen, maar op dat moment in 1988 wilde ik elke 
mogelijkheid afdekken, dus 'bij twijfel, drijf het uit'. Maar ik denk dat het een genezing was.  
 
Ik had natuurlijk de bijbeltekst 'door Zijn striemen zijn wij genezen'. En ik had Bijbelteksten die zeiden 
dat we de autoriteit hebben om de naam van Jezus te gebruiken om zieken de handen op te leggen. 
Maar het was de Vader - door de Geest - die zei: "Ga heen, want Ik zal haar genezen." Ik had het 
Woord EN de Geest in overeenstemming, dus werd ze  genezen. 
 
Eerst begon ze de kamer rond te kijken met een geschrokken blik in haar ogen, toen merkte iemand 
van ons, een verpleegster, dat haar ogen degene volgden die aan het praten was.... Plotseling 
realiseerde ze zich wat er was gebeurd en ze sprong op en begon te springen en geluiden te maken, 
geen spraak, maar geluiden van extreme vreugde voor de eerste keer in haar leven... 
 
Ze sprong letterlijk in mijn armen en wees naar buiten.... We gingen naar buiten en net voor haar deur 
zat een vogel in de boom boven haar hoofd te tsjilpen. Ze glimlachte enorm, keek recht omhoog en 
wees naar de vogel. Al snel kwamen er meer dan een dozijn kinderen aanrennen en ze worstelde zich 
uit mijn armen los.  
 
In de opgewonden kring van kinderen begonnen ze haar naam te roepen: "Fedra" en dan draaide ze 
zich om en wees aan welk kind dat zei. Na dit een paar seconden gedaan te hebben,draaide ze zich 
om en zag een van de minibusjes waarmee we waren gekomen. Ze bonsde op de deur van het busje 
en iemand deed hem voor haar open. Ze klauterde op de bestuurdersstoel en begon op het stuur te 
rammen. Uiteindelijk drukte ze op de claxon, waardoor ze verbaasd achteruit sprong. We begrepen 
dat ze mensen het dorp in had zien rijden terwijl ze op hun claxon sloegen, maar tot dat moment had 
ze nooit begrepen waarom ze dat deden.  
 
Het Woord en de Geest MOETEN met elkaar overeenstemmen.  



Vandaag de dag hebben veel mensen geleerd dat het woord de kracht is. Gewoon verklaren, gewoon 
spreken over een persoon of situatie; er is hen geleerd dat daar kracht in zit. Wat Jezus duidelijk maakte, is 
dat Hij, het Woord, werkt via de Heilige Geest.  
 
We gaan daar volgende week mee verder tot dan, zegen, 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
The Holy Spirit does it all 3of4 
De Heilige Geest doet het allemaal 3 van 4 
 
Hallo allemaal, 
 
Vorige week deelde ik 2 voorbeelden van hoe het Woord en de Geest met elkaar in overeenstemming 
moeten zijn, want het is de Geest die feitelijk het werk doet. Laten we daar verder mee gaan. 
 
Hebreeën 1:1-3 is mijn favoriet gedeelte in de hele Bijbel.  
"God (Vader) heeft in vroeger tijden op velerlei wijzen en in velerlei wegen tot de vaderen gesproken 
door middel van profeten. Maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken in zijn Zoon, die Hij 
(Vader) tot erfgenaam van alle dingen heeft aangesteld, en door wie Hij (Vader) ook de eeuwen heeft 
gemaakt." 
 
"Die (de Zoon) de helderheid van Zijn (Vaders) heerlijkheid is, het beeld van Zijn (Vaders) wezen 
(aard, karakter), en Die alle dingen in stand houdt door het Woord van Zijn (Vaders) kracht. Toen 
Hij door Zichzelf onze zonden gezuiverd had, ging Hij zitten aan de rechterhand van de Majesteit 
(Vader) in de hoogte." 
 
Toen ik dit leerde, wees de Heer me erop: "Let op, Ik handhaaf alle dingen door het woord van de 
kracht van de Vader. IK BEN het Woord van de kracht van de Vader. Hij heeft de kracht, IK BEN het 
Woord van die kracht."  
 
Een voorbeeld uit het echte leven is een vader die eigenaar is van een bedrijf en zijn zoon opvoedt tot 
tweede verantwoordelijke voor het bedrijf. Maar de vader heeft nog steeds de leiding. De vader stuurt 
zijn zoon dan naar een conventie om hem te machtigen zaken te doen in naam van de vader.  
 
De zoon doet de zaken, maar hij functioneert in de kracht van de vader. De zoon is dan het woord van 
de kracht van de vader, de wil van de vader. Hij is het beeld van het karakter van de vader en 
handhaaft de wil van zijn vader door zijn woord - maar het is de kracht van de vader die het bedrijf 
leidt.  
 
Deze uitwisseling veranderde alles voor mij.  
In een oogwenk ging ik van denken dat de kracht in het Woord zat (maar verward waarom het niet altijd 
werkte), naar begrijpen dat het het Woord van de kracht van de Vader is. Dat tenzij de Vader (Geest) en de 
Zoon (Woord) samenwerken om de wil van de Vader te doen, er niets zal gebeuren, hoe vaak ik ook dingen 
beveel in de naam van Jezus.  
 
Het gaf me grote opluchting met betrekking tot de 'name it claim it' stroming van het geloof, die 
overging in de algemene charismatische praktijk van 'spreken over leven/genezing/zegening' en de 
'declare and decree' stroming van het geloof.  
 
Terwijl dit even tot me doordrong, terwijl mijn gedachten op volle toeren draaiden omdat wat Hij zei in 
mijn geest resoneerde, maar het een minuutje duurde voordat mijn hoofd het op een rijtje had, 
verwees de Heer me naar Mattheüs 6:7 om Zijn punt te onderstrepen, en ik was verrast door Zijn 
directheid. Dat vers zegt:  
 
"En als je bidt, gebruik dan geen ijdele herhalingen zoals de heidenen (ongelovigen) doen. Zij 
denken dat ze gehoord zullen worden door hun vele spreken." Ik voelde me heel even als een 
kind dat betrapt wordt met zijn hand in de koekjestrommel, omdat ik me schuldig had gemaakt aan dat 
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denken - de 'positieve belijdenis', het wekelijks in de gemeente opzeggen van een pagina met 
positieve belijdenissen en verklaringen, enzovoort. "Sorry Heer" "Het is oké."  
 
Het Griekse woord dat 'ijdele herhalingen' betekent is 'battalogesete' en betekent 'spreken zonder na 
te denken, woorden mechanisch herhalen (Vine's), lege woorden gebruiken'. We hebben een 
voorbeeld in I Koningen 18:26 toen Elia de profeten van Baäl confronteerde. "Toen riepen ze de naam 
van Baäl van 's morgens vroeg tot 's middags laat..." in een herhaalde, op formules gebaseerde 
poging om Baäl namens hen in beweging te krijgen. 
 
Hij zei dat velen van Zijn volk hierin zijn gevallen, aan de ene kant leek Hij bedroefd en teleurgesteld 
dat zovelen dit hadden gedaan, maar tegelijkertijd: "Maar Ik doe voor hen wat Ik kan, want vaak is hun 
hart goed, ze zijn alleen onwetend over de wegen van de Vader. Je moet ze Zijn wegen leren."  
 
Dat veranderde mijn leven, zoals ik al zei viel er een last van mijn schouders, het gevoel opheffend dat 
ik alles wat ik dacht te weten over geloof had verraden en onteerd. Ik realiseerde me dat wat Hij me 
leerde resoneerde en dat het was wat ik altijd al wist, op de een of andere manier, diep in mijn geest. 
Mijn hoofd was gewoon verkeerd getraind.  
 
 
Ik zeg nu vaak: "Openbaring is iets wat je al wist (of altijd al wist), maar nooit besefte."  
Dat is wanneer iets in je geest resoneert, je die opwinding voelt van het getuigenis van de Geest met 
jouw geest, zelfs als je hoofd tolt terwijl het eerdere inzichten herschikt.  
 
Het Woord van God, de inkt op de bladzijde waar ik het over heb, heeft op zichzelf geen kracht. Er zijn 
veel predikanten, pastoors en dominees in de hel omdat ze de bladzijden kenden, maar niet de 
Persoon die het Woord IS. Het is van de Persoon die het Woord is dat de inkt op de bladzijde 
afkomstig is.  
 
Noach ontving een openbaring over de vloed - dat was genade.  
Geloof was zijn antwoord. Hij bouwde een boot. Abraham, Sarah, Mozes, Jozua - allemaal worden ze 
in Hebreeën 11 'de geloofshelden' genoemd, en elk van hen ontving eerst een openbaring van de 
Vader - via de Heilige Geest - en geloof was hun antwoord. Abraham en Sarah maakten een baby, 
Mozes keerde terug naar Egypte, Jozua omcirkelde de stad - elk van hen had eerst de genade, de 
openbaring, ontvangen om dit te doen. Geloof was hun antwoord op die openbaring.   
 
Paulus en Barnabas 
In Handelingen 13: 46-47 worden Paulus en Barnabas geconfronteerd met grote tegenstand van ongelovige 
Joden, terwijl veel heidenen die naar hen luisterden (niet-joden) geloofden. Paulus vertelde hen dat ze hun 
pogingen om tot de Joden te spreken staakten: "Want dit is wat de Heer ons geboden heeft: "Ik heb u 
gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat u heil zou brengen aan de uiteinden der aarde."  
 
Paulus citeerde Jesaja 49:6 dat meerdere betekenissen heeft voor Jesaja, Israël en de Messias. Toch 
zei Paulus dat de Heer dat vers gebruikte om hun bediening aan de heidenen te leiden. Paulus 
bladerde niet zomaar door Jesaja en waar zijn ogen ook belandden besloot hij om dat vers te 
'gebruiken'. NEE! Hij zei dat de Heer tot hen sprak dat het ook voor hen was. De Geest openbaarde 
het aan hen en toen gingen ze verder met die openbaring.  
 
Geloof voelt als vrede.  
Waarom is dat? Omdat geloof een reactie is op een openbaring (genade) uit de hemel. Er is vrede in 
een openbaring uit de hemel, en geloof komt daaruit voort, dus geloof voelt als vrede. 
 
Denk terug aan je wandel met de Heer. Heb je ergens een openbaring over gehad? Dat je wist 
voordat je werd aangenomen dat je die baan had? Dat je een vrede had over het huren van deze 
woning, of over het gaan naar die school? Toen het voor jou 'werkte', had je die vrede. Wanneer het 
niet werkte, was dat wanneer je 'geloof' probeerde af te dwingen door te spreken en te verklaren en te 
forceren dat dingen zouden werken.  
 
Jakobus 3:17-18 is waar, de wijsheid van de Heer is zuiver en vredig. Zo voelt geloof, omdat het 
gebaseerd is op een openbaring (genade) van de Vader en Heer.  
 



Volgende week, leven door persoonlijke openbaring van de Heilige Geest. Tot dan, zegen 
John Fenn 
cwowi.org 
Stuur een e-mail naar cwowi@aol.com 
 
 
The Holy Spirit does it all, 4 of 4 
De Heilige Geest doet het allemaal, 4 van 4 
 
Hallo allemaal, 
Hoe leven we ons leven, van openbaring in onze geest naar buiten toe, in ons drukke leven?  
 
Ten eerste, Jezus' voorbeeld was om altijd te doen wat we weten te doen in het natuurlijke.  
Toen Hij de melaatsen reinigde, zei Hij dat ze zich aan de priester moesten tonen, zoals de Mozaïsche 
wet voorschreef. Voordat Hij water in wijn veranderde, liet Hij hen eerst de waterpotten vullen. Voordat 
Hij de duizenden te eten gaf, liet Hij hen in groepen van 50 en 100 zitten. 
Lucas 17:14, Johannes 2, Marcus 6:40.  
 
Iets aannemen, veronderstellen is denken dat God iets gaat doen terwijl het onze verantwoordelijkheid 
is. Als het binnen onze macht ligt om die middelen te gebruiken, wordt er meestal van ons verwacht 
dat we dat doen. Vaak gaat dat gepaard met pijn en geld, en we hebben veel liever dat God met Zijn 
hand zwaait en ons geneest, ons geld geeft, ons vergeeft, zonder dat we naar de ander toe hoeven 
om ons te verontschuldigen, enzovoort. Maar we doen eerst de juiste dingen in het natuurlijke.  
 
Zodra we doen wat we weten dat we moeten doen, DAN spreekt Hij vaak of leidt Hij ons van daaruit. 
Soms zal Hij ons zeggen iets niet te doen in het natuurlijke, maar vaker wel dan niet verwacht Hij van 
ons dat we doen wat binnen ons vermogen ligt.  
 
Maar hoe werkt dat? Laat ik beginnen met de volgende vraag: 
 
Wie is de enige van de Godheid die op dit moment actief is in de bediening op aarde?  
Antwoord: De Heilige Geest. Hij alleen is de enige van de godheid die op dit moment actief is op 
aarde.  
 
Als Jezus iemand bezoekt, opent Hij hen de ogen voor Zijn rijk, door de Geest. Jezus is 'in de Geest' 
en zal niet fysiek gezien worden totdat Hij terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen. Tot die tijd blijft Hij 
'in de Geest'.  
 
De Vader is in de hemel, gezeten op Zijn troon, zoals we in heel Openbaring 4 kunnen zien. 
Jezus is opgevaren naar de hemel om toezicht te houden op Zijn lichaam, als het Hoofd ervan. Hoe 
bestuurt Hij Zijn lichaam vanuit de hemel? Door de Heilige Geest. 
 
De Heilige Geest is tegelijkertijd in de hemel en op aarde. 
"Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet bevatten. Maar wanneer Hij, de 
Geest van de Waarheid komt, zal Hij jullie in alle waarheid leiden, want Hij zal niet over zichzelf 
spreken, maar wat Hij hoort, dat zal Hij zeggen en Hij zal jullie de komende dingen laten zien." 
Johannes 16:12-13 
 
Jezus zei dat Hij nog veel meer dingen te zeggen had, maar Hij moest wachten tot na Zijn hemelvaart 
om ze te zeggen. Daarom noemde Jezus de Heilige Geest specifiek 'de Geest der waarheid'. Jezus 
wilde dat Zijn discipelen wisten dat wat Jezus ook zei, de Heilige Geest het exact aan hen zou 
overbrengen, waarheidsgetrouw, zonder fouten, zonder veranderingen, maar precies zoals Hij het 
vanuit de hemel had gezegd. De Geest der Waarheid.  
 
Handelingen 2:33: "Daarom verhoogd zijnde aan de rechterhand van (Vader) God, en de belofte van 
de Heilige Geest ontvangen hebbende, heeft Hij Hem ons gegeven, hetgeen gij ziet en hoort." 
(Pinksteren) 
 
"Het oog heeft niet gezien, noch heeft de aarde gehoord, noch is het tot de verbeelding van de mens 
doorgedrongen wat God (Vader) heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Maar God (Vader) heeft 
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ons deze dingen geopenbaard door Zijn Geest, want de Geest doorzoekt alle dingen, ja, de diepe 
dingen van God (Vader)...Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van 
God, opdat wij zouden weten wat Hij ons uit vrije wil gegeven heeft..." I Korintiërs 2:9-12 
 
De Heilige Geest is in de hemel en luistert naar wat Jezus zegt, Hij doorzoekt de diepe dingen van het 
hart van de Vader naar wat Hij voor ons heeft voorbereid. Hij doet dit terwijl Hij ook in ons is en 
communiceert wat Hij heeft gehoord en geleerd over de dingen die Jezus wil zeggen en die de Vader 
heeft voorbereid. Hij is altijd tegelijkertijd aanwezig in de hemel en op aarde. Er is geen tijdsverschil 
tussen wat Hij hoort en wat Hij aan onze geest meedeelt. We krijgen het als het ware 'live as it 
happens'.  
 
De Getuige 
Als we ons dit eenmaal realiseren, wordt het gemakkelijker voor ons om onze aandacht te verleggen 
naar wat er in onze geest is. We voelen Zijn aanwezigheid in onze geest. We voelen Zijn vrede. We 
weten dat Hij de trouwe en ware getuige in de hemel is van wat Jezus zegt en wat de Vader heeft 
voorbereid, en dat Hij die dingen precies zoals het is aan onze geest doorgeeft.  
 
In Handelingen 5:32, sprekend over Jezus' dood, opstanding en hemelvaart: "Wij zijn getuigen van 
deze dingen, evenals de Heilige Geest, die God (Vader) geeft aan hen die Hem gehoorzamen." 
(Geloof in Jezus)  
 
Toen de Vader mij leerde over Zijn Geest, benadrukte Hij wat ik hierboven net schreef. Mijn vraag aan 
Hem was: "Waarom 'zweefde' de Heilige Geest in Genesis 1:2 over de aarde?" Hij antwoordde 
onmiddellijk: "Als getuige van de schepping." Ik vroeg: "Waarom?" en Hij antwoordde: "Omdat Mozes 
een ooggetuigeverslag van de schepping nodig had, zodat hij het kon opschrijven." 
 
Een ooggetuige van de schepping zodat Mozes het kon opschrijven. Een ooggetuigenverslag van 
Jezus' leven en passie. Hoe wist je, voordat je wedergeboren werd, dat wat je vriend over Jezus 
vertelde waar was? Of die prediker, of die ouder, of toen je de Schrift las? Hoe wist je dat het waar 
was over Jezus? De Vader liet je door Zijn Geest zien, getuigde je dat het waar was en dat je iets 
moest doen aan de Jezus-kwestie. Jezus zei in Johannes 6:45: "Allen die van de Vader horen en van 
Hem leren, komen tot Mij." 
 
Het was jouw Vader die jou liefhad door Zijn Geest tot jouw geest, met betrekking tot Jezus.  
De Heilige Geest is een getuige van de waarheid. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 8:16 dat de 
Heilige Geest 'getuigt' in onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is waarheid. Hij is in de hemel 
om van Jezus en de Vader te weten dat je wedergeboren bent, burger van de hemel, kind van de 
Vader. Hij getuigt die waarheid aan iemands geest.  
 
De manier om dat uit te leven is om je emoties en gedachten te dwingen gehoorzaam te zijn 
aan de waarheid die de Heilige Geest in je geest getuigt.  
Zo leven we in alles vanuit onze geest. Als we bang zijn, schakelen we over naar wat de Heilige Geest 
in ons getuigt. Als we een vergadering binnengaan met de gedachte dat de toorn van God over ons 
uitgestort gaat worden, maar plotseling in onze geest voelen we genade en liefde voor hen, dan 
onderwerpen we onze emoties en gedachten aan dat wat in onze geest is.  
 
Het is onze taak om die hemelse leiding te volgen die zo perfect in onze geest is neergelegd. Daarom 
zijn er in het Nieuwe Testament geen gebeden tot de Heilige Geest. Zijn functie is om te luisteren naar 
wat Jezus en de Vader zeggen en te openbaren wat voor ons is voorbereid. Hij zal niet uit Zichzelf 
spreken. 
 
"Want wij zijn Gods gedichten, in Christus Jezus geschapen tot goede dingen, die de Vader tevoren 
voor ons bereid heeft om uit te voeren." Efeziërs 2:10 (Grieks) 
 
Hoe ontdekken we wat de Vader voor ons heeft voorbereid, om dat uit te wandelen? Door met de 
Vader te wandelen, met de Vader te praten en Zijn Geest, die de diepe dingen van Zijn hart kent, aan 
ons hart te laten openbaren wat de Vader heeft voorbereid.  
 



Praat gewoon met je Vader en stop dan, verplaats je aandacht naar je geest. Luister, voel, voel je die 
aanwezigheid, die vrede? Ga daarmee aan de slag. Leef daaruit. Ontwikkel die gevoeligheid voor Zijn 
aanwezigheid in je geest door je aandacht gedurende je dag vele malen te verleggen.  
 
Wat ik doe, is als eerste na het ontwaken, is iets te vinden om dankbaar voor te zijn. Soms is het 
gewoon dat ik wakker ben geworden, soms is het als ik de zonsopgang zie, of een mooie wolk, of een 
dier vanuit het raam - Dank U Vader dat ik dat mocht zien. Dank U Vader voor die timing. Dank U 
Vader....  
 
Het is de discipline van je gedachten en emoties om ze te onderwerpen aan wat je in je geest voelt, 
die je in staat zal stellen om vanuit je geest, naar je ziel toe te leven, om je lichaam te trainen 
gehoorzaam te zijn. Je kunt je dag beginnen door dankbaar te zijn, dan te pauzeren, je aandacht naar 
je geest te verleggen en Hem te voelen. Voel Zijn aanwezigheid, Zijn vrede - Hij is er. Ontwikkel die 
gevoeligheid. Het is geen formule, het is een relatie.  
 
Dit is het einde van deze serie, maar ik zal nog wat aanvullende gedachten hebben en meer delen 
over wat de Vader me vertelde toen Hij me leerde over Zichzelf en Zijn Geest die Heilig is. Tot dan,  
zegen, 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org 
e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
Final thoughts, the Holy Spirit 
Laatste gedachten, de Heilige Geest 
 
Hallo allemaal, 
 
Enkele laatste gedachten over de Heilige Geest. 
 
Op de Pinksterdag verhuisde God uit de tempel naar de mensen toe.   
Kun je je voorstellen hoe deze Joodse mensen zich moesten aanpassen aan het idee dat de grote IK 
BEN nu in hen woonde?  
 
Hun hele leven was hen (terecht) geleerd over Gods aanwezigheid die neerdaalde op de tabernakel 
van Mozes. Hoe de grote IK BEN van aangezicht tot aangezicht met Mozes had gesproken zoals een 
man met zijn vriend praat. (Exodus 33:11) 
 
Ze hadden geleerd door welke offers ze tot Hem konden naderen en hoe de Heilige Geest op de 
profeet, priester en koning was, maar niet op de gewone man.  
 
Het evangelie van Johannes onthult hun begrip van Christus, die voorafbestond met de Vader, die 
Zichzelf ontdoet van alle rechten en privileges en macht als Gods Zoon, die de hemel verlaat, om de 
baby en de mens Jezus te worden.  
 
Gods Woord, het Woord van de kracht van de Vader, dat woord dat sprak tot Adam, Abraham, Mozes 
en alle profeten, werd een mens en leefde onder hen. (Johannes 1:14) 
 
Nu begrepen ze het  
Toen Jezus opsteeg naar de hemel, moest Hij Zijn wil besturen. De Geest van de Vader is het middel 
waarmee Hij dat doet. Nu Hij opgevaren is, is Hij niet langer beperkt tot één plaats en tijd, zoals toen 
Hij in het vlees in de evangeliën leefde. Hij kan overal zijn, in Zijn verheerlijkte lichaam. Door de Geest 
van de Vader weet Jezus alles en houdt Hij wereldwijd toezicht op Zijn lichaam.  
 
De Heilige Geest is tegelijkertijd in de hemel en in ons. Als de Heer met ons omgaat over iets in ons 
hart, onze emoties, dan doet Hij dat vanuit ons binnenste, maar net zo goed in de hemel.  
 
Als we vrede in onze geest ontvangen over iets in ons leven, is dat omdat de Heilige Geest in de 
hemel vrede van de Vader of Heer over onze situatie heeft geleerd of gehoord. Als jij vrede in je geest 
hebt, is dat omdat er in de hemel ook vrede over is. Dezelfde tijd, geen vertraging, onmiddellijke 
communicatie. Vrede in je geest hier is omdat de Heer en Vader er 'vrede' over zeggen.  



 
Tempel denken 
Handelingen 2:46 vertelt ons dat ze 'dagelijks in de tempel en van huis tot huis' waren. Wat een 
aanpassing van hun leven! Ze gingen naar de tempel zoals ze hun hele leven hadden gedaan, maar 
Gods aanwezigheid was er niet meer.  
 
Wat een conflict bestond er in hun gedachten! Nu gingen ze naar de tempel om van de apostelen te 
leren over Christus in hen, terwijl ze zich daar op het tempelterrein realiseerden dat de IK BEN, die 
eens achter het voorhangsel tussen de cherubijnen op de Ark van het Verbond woonde, nu in hen 
woont! Hoe zo'n liefde te doorgronden! 
 
Maar die gelukkige dagen met één voet in de tempel en één voet in huizen waren van korte 
duur 
Handelingen 8:1 vertelt ons dat Saulus van Tarsus en anderen deze nieuwe gelovigen zo vervolgden 
dat: "Ze allen verstrooid werden in de streken van Judea en Samaria, behalve de apostelen." 
 
De tijd tussen Pinksteren in Handelingen 2 en het vertrek van elke gelovige uit Jeruzalem, was 
ongeveer een jaar, niet meer dan ongeveer 18 maanden. Bedenk, in Handelingen 2 hebben we 
Pinksteren, in 3 & 4 worden Petrus en Johannes voor de autoriteiten gebracht. In 5 sterven Ananias 
en Sapphira. In 6 worden dienaren aangesteld om het voedsel uit te delen aan de weduwen. Heel 
hoofdstuk 7 gaat over de verdediging en dood van Stefanus.  
 
Al deze dingen gebeurden binnen ongeveer een jaar. Met hun leven in gevaar verlieten ze allemaal de 
stad. Ik heb schattingen gezien van 10.000 mensen. Plotseling waren ze weg, ze gingen niet meer 
dagelijks naar de tempel. Nu kwamen ze bij elkaar in huizen om te leren over Christus in hen, de grote 
IK BEN die door de Geest van de Vader in hen woont.  
 
Nadat Saulus van Tarsus gered werd en de apostel Paulus werd,  
begonnen de mensen terug te keren naar de stad, maar we zien nooit meer uitspraken in Handelingen 
over hen die 'dagelijks in de tempel' waren. Ze hadden de tempel niet langer nodig. De werkelijkheid 
van Christus in hen was volledig tot hen doorgedrongen. Ze hadden de openbaring, versterkt door de 
openbaringen waar Paulus over schreef - Christus in jou, de gezindheid van Christus hebben voor 
elke situatie, rechtvaardig zijn in Hem, hoe de Geest de Vader zoekt naar wat Hij voor ons heeft 
voorbereid, en nog veel meer.  
 
Ik geloof dat de Heer een jaar toestond tussen Pinksteren en hun vertrek naar andere streken, wat 
betekende dat ze helemaal geen toegang meer hadden tot de tempel, zodat ze zich konden 
aanpassen aan de nieuwtestamentische realiteit.  
 
Vandaag de dag zien we hetzelfde.  
Christenen zijn hun hele leven opgevoed dat de kerk 'Gods huis' is en dat Zijn aanwezigheid daar 
sterker is, sterker op leiders, en om gezegend te worden moeten ze naar het gebouw gaan om God te 
ontmoeten.  
 
Maar dan hebben ze hun eigen 'Pinksteropenbaring'. God woont niet in een gebouw. Christus is in 
hen, in hun vrienden, in hun buren, in hun collega's en familie, in allen die geloven. Waarom naar de 
tempel gaan? Welke relevantie heeft het voor een christen wiens prioriteit het is om ervoor te zorgen 
dat zijn broeder en zuster gevoed, gekleed, bezocht en verzorgd worden?  
 
En hier is het grote verschil tussen het Christus in ons denken en het tempel denken: De tempel is 
gericht op de 'leider aan de top'. Alle macht gaat naar de persoon aan de top. In het 'Christus in jou'-
denken stelt het leiderschap iedereen in staat om naar zijn eigen geloof te leven.  
 
Zoals velen van jullie weten, is een van onze belangrijkste pijlers:  
"Niet dat wij heerschappij zouden hebben over uw geloof, maar wij zijn helpers van uw vreugde. Want 
door uw eigen geloof staat u." II Korintiërs 1:24 
 
Het tempelsysteem richt zich niet op de Heilige Geest in elke persoon. Het richt zich op de Heilige 
Geest die de persoon of mensen aan de top beweegt. In thuisbijeenkomsten gaat het om wat Christus 



in elke persoon aan het doen is, ongeacht hun leeftijd, hun sociaaleconomische status of hun 
verleden.  
 
Samenkomsten gaan over het bekrachtigen van elke persoon om voor Christus te leven,  
Het gaat over het voortzetten van het discipelschapsproces in hun leven. Bijeenkomsten gaan over 
het zien van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid, in ons midden. Toen Paulus de Galaten schreef 
vroeg hij:  
 
"Als God wonderen doet in uw midden, doet Hij dat dan door de Geest of door het horen van de 
(Mozaïsche) wet?"  
 
Toen hij zijn eerste brief aan de Korintiërs schreef, stelde hij in 14:26:  
 
"Hoe is het broeders en zusters, als u samenkomt heeft ieder van u een Psalm (aanbidding), een 
ander een openbaring (iets wat God hen persoonlijk heeft laten zien), weer een ander een 
onderwijzing (iets wat God hen heeft geleerd), of tongentaal en uitlegging. Laat alles gedaan worden 
om elkaar op te bouwen."  
 
De vraag dringt zich op: "Lijkt jouw kerkdienst op wat Paulus beschreef?" Zijn wonderen algemeen? 
Zijn de gaven van de Geest gemeenschappelijk? Mag iedereen delen wat Christus in hem aan het 
doen is - aanbiddingslied, openbaring, onderwijs, bewegen in de gaven?  
 
Ik heb het niet over mensen die bij elke dienst uit een rolstoel komen, maar over verhoorde gebeden, 
gezien en gehoord door een groep mensen die voor je gebeden hebben om dat antwoord, dat wonder, 
in je leven te zien. Sta je dicht genoeg bij mensen om die nabijheid te hebben, om te zien wat God 
aan het doen is, hoe Hij het leven beantwoordt?  
 
Waarom niet?  
 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org 
e-mail me op cwowi@aol.com 

 
 


